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Türkiye Maden - İş Sendikası mn İstanbul'da il 
sidir. Yukarıda, bu şubenin kurucularını görüyorsunuz. 
Kemal Türkler, Şeref Özyaprak, Halil İnan; 


Bayram Çağlar, 


yer An 


Üyeler Yemek istiyor 


Türkiye Maden - İş Sendikasının İstanbul Bölgesi semt 
şubelerinden Bakırköy Şubesinin yılık normâl kongresi 
11 Mayıs 1957 cumartesi günü Bakırköy Yenimahalle Ha 
vuzlu Kıraathanede büyük bir 
üye topluluğunun iştiraki ile 
yapılmıştır. 


Dever işçi mümessili tekrar eski 


işine alındi 


Bakırköy'de kurulu Dever 
Teknik Fabrikası işçi mümessillerinden Ömer Eciroğlu'nun 
sen sendikalı oldun diye işten 
çıkarıldığını ve durumun Türkiye Maden - İş Sendikası tarafından alâkalı makama aksettirilmiş olduğunu bildirmiştik. 

Bundan sonra işveren, diğer 
işçi mümessili Mehmet Ali Uy 
kal'ı da çıkaracağını söyle- 

(Devamı 3 incide) 


Mekanik Demir 
Çekme Fabrikası 
işçilerine Haftada 
net 10 Lira Zam 
Yapıldı 


Türkiye Maden - İş Sendikası ile Hasköy'de kurulu Ke 
mal Sünnetçioğlu'na ait Mekanik Demir Çekme Fabrikası 
arasında, işçi ücretlerine yüzde 60 nisbetinde zam yapıl - 
ması hakkında çıkmış bulu: 
nan toplulukla iş ihtilâfı neticelenmiştir. 

Geçen hafta içerisinde sendika temsilcileri sile, müesse- 

(Devamı 3 üncüde) 


Kongre, Merkez Başkan! 
Kemal Türkler'in bir koğuşmasiyle açıldıktan sonra, Ca- 
bir Metilli başkan, Raşit Öz 
kepçe başkan vekili, Veli Sayındaş ve Şahin Yılmaz kâtipliklere seçilerek kongre 
divanı teşekkül etmiştir. 

İhtiram duruşundan sonra, 
faaliyet raporu okunmuş, dilek ve tenkidlere geçilerek bir 
kaç üye söz almıştır. 


Söz alan üyeler, işyerleri 
bulunan Bakırköy Emaye Fab 
rikasında hâlihazırda yemekhane, duş, elbise dolabı ve 


gir, eman anne şen, 
z 


k kurulan semt şubesi Bakırköy Şube: 
Sağdan sola ayakta olanlar: 
Otu ranlar: Hüseyin Altıntaş, 


Adil Öztümer, Ruhi Yümlü. 


Bakırköy Kongresi Yapıldı 


soyunma yeri mevcut olmadığını, her ne kadar müessesenin bunları yapacağı hak 

(Devam: 3 üncüde) 


Korozo 


” 


Bilindiği gibi, son zaman - 
larda 5018 sayılı Sendikalar 
Kanununun 1. ve 8 inci maddelerine uygunsuzluğu ileri 
sürülerek, son zamanlarda, 
bazı birlik ve federasyonlar 
kapatılmış ve kapatılmakta - 
dır. 

İddia edildiğine göre, kanunen. yalnız aynı iş kolunda 
olan sendikalar aralarında 
birleşerek birlik veya federasyon kurabilecekler, muhtelif branş ve iş kollarında 
bulunan sendikalar ise, birlik 
veya federasyon kuramıya - 
caklardır. 

Bu iddia, önce Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 
için ileriye sürülmüş, sonra- 
dan İstanbul İşçi Sendikaları 
Birliğine de teşmil edilmişti. 

Bilindiği gibi, İstanbul İşçi 
Sendikaları Birliği, İstanbul - 
da muhtelif iş kollarında kurulu 48 sendikanın birleşmesinden teşekkül etmişti. Bu 
ve buna- benzer birlik ve fe- 


Eamienlam ope seneden- Barh 


faaliyet göstermiş, hüküm 
çe tüzükleri tasdik edilmiş, 
resmen tanınmış ve hattâ bütün Çalışma Vekilleri kongre 
lerinde bulunmuş, binalarına 
giderek hasbihal toplantılarına iştirak etmiş, Ziyafetlerde 
bulunarak hoş nüktelerle ziyafet sofralarını süslemiş - 

lerdi. 

Şimdi ise, işte bu birlik ve 
federasyonlar, kanuna uygun 


işçileri 


ma 


Bazı Müesses 


suzluğu sebebiyle kapatılmaktadırlar. 
İstanbul 


işci Sendikaları 


istedi 


Bunlar arasında, başkanın, 


ayda 1000 lira maaş almasını 


(Devamı 3 üncüde) 


Maden - iş Sendikası Hukuki 
Yardım Kararı Aldı 


Evvelce bildirdiğimiz gibi, 
Etibank'ın Garp Linyitleri 
İşletmesine bağlı Değirmisaz 
işçilerinin sendikası olan Degirmisaz Maden Kömür İşçileri Sendikası muhterem reisi 
bigayri hakkın işten çikarıl 
mişti. 

Öğrenildiğine göre, sendi - 
kanın ileri görüşlü üyeleri, 
800 ü mütecaviz dilekçe ile, 
sendika idaresine müracaat 
ederek, başkanlarına maaş 
bağlanmasını ve muhterem 
başkanları İ. Hakkı Ertekin 
in bütün mesaisini sendikada, 
sendika işlerinde çalışmakla 
geçirmesini istemişlerdir. 
(Devamı 3 ünrüde) 


i. Hakkı Ertekin 
(Kahraman Reis) 


Oe A eae ee SİZ 


lm, 


eler işçilere 


Bayram Hediyesi Dağıttı 


Bilhassa dini bayramlarda, 
bazı müesseseler, işçilerine 
ikramiye veya hediyeler vermek suretiyle taltif etmekte. 
dirler. Çünkü, ekseriya işçi- 


l ler, bilhassa bu bayramlarda 


Günde 


120 Kuruş Zam Aldılar 


MÜESSESE VE iŞÇİLER ANLAŞMA NETİCESİNDEN PEK MEMNUN... 


Kurtuluş'ta kurulu Korozo 
düğme fabrikası ile Türkiye 
Maden - İş Sendikası arasında işçi ücretlerine zam yapıl 
ması için çıkarılmış bulunan 
toplulukla iş ihtilâfı uzun zamandır İl Hakem Kurulunun 
tetkikinde bulunuyordu. 

Nihayet, Sendika ile mües- 


sese arasında yapılan hususi 
temas ve müzakereler neticesinde, her iki tarafın da 
hüsnüniyeti tebarüz etmiş ve 
bir anlaşmaya varmak mümkün olmuştur. 

Anlaşmaya göre, bütün işçilere günde seyyanen 120 
kuruş zam yapılmış, yalnız 6 


Seçim Devresi Hitama Eriyor 


Bundan evvel hildirmiş olduğumuz gibi, Mecidiyeköy - 
de kurulu Profilo Demir Fabrikasında yapılan işçi mümessili seçiminde Refik Kâhya 
gene kazanmış ve fakat, işveren seçim kurulu başkanını 
15 günlük izine göndererek, 
rey pusulalarını iptâl etmiş 
ve birkaç taraftarı işçiyi Bölge Çalışma Müdürlüğüne müracaat ettirerek, seçimin yeniden yapılmasını istettirmiş- 
tir. 

Bunun üzerine, yaptığı tetkikat neticesinde, rey pusulalarını göremiyen Bölge Çalışma Müdürlüğü, seçimin yenilenmesine karar vermiş, rey 
pusulalarının iptaline meydan 
verdiğinden dolayı da, seçim 
kurulunu, emniyeti sulistimâl 
den savcılık kanalı ile mahkemeye vermiştir. 

Adı geçen işyerinde seçim, 
T Mayısta Bölge Çalışma Mü 
dürlüğü temsilcisi Ömer beyin 
huzurunda tekrarlandı. 

İşçiler reylerini kullandı - 


lar. Fakat, işverenin işçiler 
üzerinde, işten atma veya para teklifi gibi her türlü bas- 


Maden - İş Röportaj Ekibi, 
fabrikasını gezdirecek.. 


kısına rağmen, Refik Kâhya, 
tekrar mümessilliği kazana- 
(Devamı 3 üncüde) 


bu sayıda sizleri Karabük'ten 


liradan fazla gündelik alan 
ikadın işçilere günde 100 ku- 


ruş zam yapılmıştır. 


tatilin uzun olması sebebiyle 
dinlenme ve eğlenme imkânını bulmaktalar ve giyim hususundaki mübrem ihtiyaçlarını bu bayramlarda temin 
etmeye çalışmaktadırlar. 

Bu sene ise Şeker bayramı 
tesadüf dolayısiyle, hayli uzun sürmüş, kanunen üç gün 
olan bayramın hitamı cumartesiye rastladığı için, o gün 
ve ertesi günü pazar tatili 
olmak üzere, 5 gün bayram 
tatili devam etmiştir. 

Bu bes günlük tatil müd - 


(Devamı $ üncüde) 


ANLIYANA: 


Peer PPP PUTTUTTUTTETEYTETTEEYETTİTETİİ ALETLERİ RET LL LL LALA A LALA EEEE TEKEE EELA 


Sendikaların Onuncu Yılı ve Biz 


5018 sayılı kanuna istinaden kurulan sendikalar, 
1947 senesinden beri faaliyete başlamış olmaları se 
bebi ile bu sene 10 yaşına 
basmış bulunmaktadırlar. 


sonra en büyük demir çekme 


Resimde, işçileri toplu halde görüyorsunuz... 
(Röportaj 4 üncü sayfada) 


Bu münasebetle isendi - 
kaların onuncu seneyi devriyesi, İstanbul İşçi Sendikaları Birliğince tertip €- 
dilecek bir törenle kutla - 
nacak, on senedir sendi - 
kacılık yapmakta olan “eski”ler, bazı hediyelerle taltif edilecektir. Hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Temenni ederiz ama, 10 
uncu sene-i devriyenin dert 
li günlerimize rastlamasını 
hiç arzu etmezdik. 

Bir an için Şöyle farzetsek : 

Sendikalar Kanunu tâdil 
edilmiş, sendikaları geliş - 
tirecek yeni haklar tanınmış, grev hakkı verilmiş, 
ücretli izin kanunu çıkmış.. 
ve tatbike başlamış.. Hususi müesseselerde çalışan 
işçilere de ikramiye hakkı 


tanınmış.. Asgari ücret bü 


tün iş kollarında tatbike 
başlanmış.. Ve daha bir- 
çok meseleler halledilmiş.. 

Eh!.. Böyle bir durumda 

onuncu sene-i devriyeyi kut 

lulamak değerdi!.. 

SİVRİSİNEK 

(Devamı 2 üncüde) 
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Sayfa: 2 


MADEN - İŞ 


Hukukçu Gözü ile 


işyerlerinin teftiş ve murakabesinde sendikaların 


Yazan: Avukat Sedat Erbil 

Herhangi bir işyerinde cereyan eden içtimai iktisadi ve 
mali faaliyetlerin âmme menfaatleri ile olan ehemmiyeti 
dolayısiyle, her üç mevzuda 
da teftiş ve murakabeye tâbi 
tutulması zaruridir. Bu sebeplerden dolayı, devlet teşkilâtında vazifeli 'makamlar, 
gerekli murakkabe ve teftişleri yapmaktadır. 

Ezcümle Çalışma Vekâleti- 
ne mensup iş müfettişleri, iş 
yerlerini, iş emniyeti ve isçi 
sağlığı bakımından; Maliye 
müfettişleri mali mevzular 
bakımından; İktisat ve Ticaret Vekâleti müfettişleri de, 
alâkalandıkları hususlarda iş 
yerlerinde teftişler yapmakta 
dırlar. 

Ancak, tatbikatta alâkalı 
makamlarca yapılmakta olan 
teftişler ve murakabeler birbirleriyle âhenkli ve koordine 
olmadıkları içindir ki, milli 
servetin ve çalışma gücünün 
israfına mâni olamadıkları gibi, büyük içtimai adaletsiz - 
likleri de önleyememektedir - 
ler. 

Muhtelif resmi mercilerin 
teftiş ve murakabe faaliyet - 
lerinin koordine edilmesinde 
ve bu koordinasyona işçi sen 
dikalarının da iştirak ettirilmesinin cok büyük faydalar 
sağlıyacağı ve milli servetin, 
çalışma gücünün israfının Öönüne egceceği vibi, bir çok 
içtimai adaletsizlikleri de ortadan kaldıracağı kolayca iddia olunabilir. 

Bir iş yerindeki O içtimai, 
iktisadi ve mali âhenksizlik- 


rolü 


ler ve yolsuzluklar, hususi 
vaziyetleri itibariyle, evvelâ 
işçiler tarafından müşahede 
olunacağı gibi, bağlı bulunduk 
ları işçi sendikaları tarafından da değerlendirilebilecek- 
tir. 

Faraza, herhangi bir işyerindeki iş emniyeti ve işçi 
sağlığı bakımından işverenin 
gerekli tedbirleri almadığını 
ilk önce o işyerinde çalışan 
işçiler tarafından eksiklikleri 
kissedileceği, o iş yerindeki 
işçilerin iş kazasına mâruz 
kâlacakları ve o işyerinde çabşan vatandaşların sosyâl 
haklarının zayi olacağı âşikârdır. 


Pek tabii olarak o işciler, 
keyfiyeti bağl bulundukları 
sendika idarecilerine aksettirecek, dolayısiyle resmi makamlardun evvel sendika harekete geçecektir. Hiç şüphe 
edilemez ki, herhangi bir işyerinde alınması icap eden 
emniyet tedbirlerini vesair 
eksiklikleri en selâhiyetli clarak » işin içinden yetişmiş 
sendikacı işciler takdir edebileceklerdir. 

Binaenaleyh, 


işyerinde iş 


emniyeti ve işçi sağlığı bakımından yapılacak bir teftiş 
ve murakabeye resmi memurlarla birlikte bir sendika mişahidinin de iştirakinde yalnız fayda mülâhuza edilebilir. 


Keza, herhangi bir işyerindeki istihsalin kalite bakımın” 
dan da murakabesi, ancak o 
işyerinde bhilfül çalışan işçiler tarafından en iyi şekilde 
kontrol edilebilir ve dolayısiy 
le milli servetin israfı önlenebilir. 

Herhangi bir fabrikanın istihsalinin gerek kalite, gerekse istihsal miktarmdan do 
layı temin edeceği hakiki kârın tesbitinde, keza işçi vasıtasile sendikaların hakikati 
bulma bakımından mali makamların murakabelerine son 
derece faydalı yardımlağı olacaktır. 


Görülüyor ki, işyerlerinin 
teftiş ve murakabesinde işçi 
sendikalarının, devletin yüksek menfaatlerini korumakla 
mükellef bulunan resmi makamların en büyük yardımcıları olmaları mümkündür. 

Memleketimizde kurulmak - 
ta bulunan sanayiin daha verimli olmasını, daha Kaliteli 
istihsalde bulunulmasını, milli servetin ve bir çok içtimai 
adaletsizliklerin önlenmesi an 
cak kalifiye işçilerin artmesi 
ve sendikalar tarafından toplanması ile mümkün olacağı 
kolayca tesbit. olunabilir. 

Bu hususta isci seminerle” 
rinin, işçi mektep ve üniversitelerinin bir an önce kurulması ve memleketimizde çok 
çabuk inkişaf etmek iştida - 
dını hâlâ muhafaza eden sendikaların hakiki fonksiyonlarını yapmaları imkânının temin edilmesini, o alâkalıların 
himmetinden ein 


Salih Köse: 

Soru: Kaç gün istirahatli 
olmamız lâzım ki, üç yevmiyeyi alalım? Tam on gün doldurdum; bana yedi günlük 
verdiler. 

Cevap: Eskiden onbeşti; 
fakat hepimiz gayet iyi öğrenmiştik ki, onbeş günü doldurunca değil de, onaltı vünü 
doldurunca bütün yevmiyeleri 
alıyorduk. Şimdi ise bu müddet on güne indirildi. Çok 
memnunuz; fakat onbirinci 
günü de istirahate dahil olunca tıpkı eskisi gibi ancak o 
zaman kesilecek olan üç yevmiye de olmuş olur. Sizi yakından tanırım; sendikasını 
seven bir insansınız. Sordu - 
gunuz soru da hepimize çok 
lâzım olan maddelerden biridir. Daha geniş izahat isteyen 
arkadaşlar olursa, geniş tafsilât vermeğe hazırım. 

Mahmut Peker: 

Soru: Sultanahmette Sigor 
ta Hastahanesinde heyete gir 
dim. Dört gün istirahat verdiler. Ben de dedim ki; bir 
yevmiye için, bir yevmiye 
kaybetmiyeyim; üç gün verin. 
Doktor beylerin söylediğine 
göre, yarım yevmiye bile olsa 
alacaksınız. Çok sevindim. Fe 
kat para alırken bir yevmiye 
aldım. Ne dersiniz? 

Cevap: Sendika olarak bizlerin böyle bir şeyden haberimiz yok. Daha malümatl 
arkadaşıma sordumı bu hu 
sustaki mevzuatı aradım, bulamadım. Soruyu o okurken, 
ben de şahsen sevinmiştim. 
Fakat sizin sibi, benim de sevincim yarıda kaldı. Yukarıda da zikrettiğim gibi, onbeş 
ona indi ama, üç gün ortadan 
kalkmadı. f 

Todori Hacapulos: 

— Sendikama çok teşek- 


„kür ederim. Sivil savunma 
kursu için çağrıldım. Tabii 
ki saatlerim kesildi. Gazete- 


.deki beraber öğrenelim sütü» 


nuna sordum; Verilen cevap 
ve bu mevzudaki kanun bildi. 
rilince, iş yerim tereddüt etmeden eksik saatlerimi bitamam ödedi. Sendikamı sevdičim Kadar varmiş.. 

— Mösyö Todori. biz de 
sana teşekkür ederiz. Hem 
sendikanı sevdiğini, hem de 
bilmediğini öğrenmek istedi - 
ğin için. Mademki bu vazifeyi üstümüze aldık; ya yapacağız veyahut da efendice 
başaran ellere bırakacağız. 
Selâmlar 

Fatma Giray: 

— Sendika ve sizlere teşekkür ederim. Göstermiş olduğunuz yakınlıkla tekaütlük 
işim bir an evvel hâl yolu 
na girdi. 

— Bayan Fatma Giray; Va 
zifemiz, bütün üyelerimizin 
müşkülünü çözmek. Yeter ki. 
kendi kafalarına göre iş yapp da hataya düşmesinler. 
Yoksa, kanun bizimle, işverenleriniiz hüsnüniyet sahibi, 
bir de insanın kuvvetli sendikası olunca sırtı yere gelmez zannederim. Selâmlar. 

kN E 

Sayın okuyucularım ; 

Mübarek Ramazan Bayramı 
hepinize kutlu olsun. Devlet 
ve millete de Allah zeval vermesin. ÇCarşambadan pazartesiye kadar yevmiye düşüncesi 


olmadan bayram, hakikaten 
tatlı şey.. 
Her iki sevinçle coşmuş 


Mıstık, elimi öyle bir hararetle sıktı da, bayramın mübarek olsun, dedi ki, hayret 
ettim. Hemen de kulağıma 
eğildi: 

— Av fişeği fabrikasında 
bir arkadaşın da çocuğu olmuş. Gördün mü dört taraflı 
bayramı Kâzım emmi? diyor, 
hem de Başkanın arkadaşa 
yazıp verdiği yazıyı gösteriyor.. 


Allah cümlemizi, vatan ve 
milletimizi selâmete çıkarmak 
suretile her sahada muvaf - 
fak ederek daima uzun asır- 
lar böyle tatlı bayramlara 
eriştirsin. Tekrar cümlemizin 
bayramı mübarek olsun der, 
hürmetlerimi sunarım. 

Bayramın ikinci ve üçüncü 
günleri de Sendikamız açıktı. 
Bilmem ki, bu durumdan haberi olan arkadaşlarımız var 
mı idi?.. Şuna emin olun ki, 
bekledik; sizleri bekledik. Ge 
lirsiniz, gelen olur.. Bu ne his 
tir, bilmiyorum. 

Arkadaşlarımız arasında 
öylesine yıpranan var ki, biraz durup da nefes almak aklna gelmiyor. Daha doğrusu 
kendini düsünmeyi unutmuş, 
bazan içlerinden birisi, artık 
yeter, bu devreden sonra seçilmiyeyim veyahut daha evvel istifa edeyim; diğerleri 
dinliyor. Ona cevap verme - 
den kendi kendilerine, galiba 
iyi çalışamıyoruz; mümkün 
olduğu kadar hızlanalım arkadaşlar, uyku istemiyor diyerek o arkadaşın söylediğini 
veyahut usanmak üzere oldugunu anlayıp, bu durumun 
ise ilgi ve çalışmakla giderilebileceği kanaatine varıyor - 
lar.. 

Şahsen çok seviniyorum, 
Çünkü, ikilik denen bir hizip 
leşmenin mevcut olmadığı, 
kendiliğinden meydana cıktıgı görülüyor. 

Bugünkü duruma göre, böy 
le kötü, çökertici, yok eden 
bir durumun olmayışı, benim 
her gün bayram yapmama 
imkân veriyor. Tam bir anlayış icersinde fikirlerin çarpışması ile üyenin menfaati- 
nin daima göz önünde bulundurulması, en ufağından en 
büyüğüne kadar basarılmak 
istenip, kasmak icin cabalaması, şuna emin olalım ki, 
sevilmek veyahut başka men- 
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Grav hakkı tanınmalımı ? 


Yazan: 


Avukat Adnan Hepgül 
Ri AE EE ELEM 


“Grev hareketleri sayesinde bazı hodbin sanayicilerin, 
fazla kazanç hırsından fedakârlık edecekleri gibi; sos- 


yâl hayat ve nizamda bazı yeniliklerin doğması 


da 


mitmkün olacaktır. Bütün faydalarını inkâr ederek Türk 
işçisini bu haktan mahrum etmek, mantık ve demokratik prensiplerle kabili telif değildir...” 


Malüm olduğu üzere grev, 
işçi ile işveren o arasındaki 
mücadele şekillerinden | biri» 
dir. Grevleri mahiyetleri itibariyle iki ana kategoriye aywrmak mümkündür: 

a) Siyasi grevler; Bu grevlerde takip edilen gaye, devlet faaliyetleri üzerinde siyasi 
tesir icra etmek, devletin hukuki nizamında değişiklik 
yapmaktır ki, bu nevi grevler ekseriya ihtilâlci bir karakter taşırlar, 

b) İktisadi - mesleki grevler: bu nevi grevler ise, işyerlerinde en uygun iş Şartlarının tatbik edilmesi ve daha müsait ücret temin etmek 
gayesine mâtuftur. 
bu iki grup grevden siyasi 
grev, memleketimizin bugün 
icin bünyesine hiç bir veçhile 
uymadığından, bunun kabulü 
veya ademi kabulü hakkında 
herhangi bir mütalea dermeyan etmeyi lüzumsuz buluyoruz, 


İkinci grup iktisadi-mesleki 
greve gelince; Bugünkü bütün gerçek demokrat memleketlerde işçiye bu neviden 
grev hakkı tanınmış bulun - 
maktadır. Ve hakiki demokrasilerde beklemekteyiz. ' rasilerde bu hak ana haklar- hak ana haklar- 


Si N 
© “Yazan: Kazım Narmanlı 


<< tir Suale Cevap: 


faat değil, yalnız ve yalnız 
sendikanın üzerine zararlı olması içindir. 

Bizden evvelki kulrukzular, 
huzur içinde olduklarını her 
zaman söylerler. Bizler ve 
bizden sonra gelecekler de 
yaşatmak için çalışacaklardır. 
Bundan tamamen eminiz. 

Bu yazıyı neden yazdığım! 
da söyliyeyim: Bir arkadaşım 
üyenin sendikaya bağlılığı 
nasıl dive sordu. Cevap olarak da şöyle dedim: 

— Çalışanı kul da, Allah 
da sever: Üye bağlı olmasa 
ayakta Odurmamıza imkân 
yoktur. 

Arkadaşım müsterih ol ki, 
temiz, sağlam temeller üzerindeki Türk çocuğu, devleti 
ve onun kanunlarına hürmeti 
var ve öyle yasayıp hakkını 
arayacaktır. 


dan sayılmaktadır. 

İktisadi - mesleki grevin 
de bazı mahzurları bulunabilir. Bu mahzurlardan en mühimi, âmme hizmetlerinin felce uğraması keyfiyetidir. Bunun için bazı tahditler koymak mümkündür. 

Sadece mahzurları gözönün 
de tutularak, gerek sanayi ve 
gerekse işci bakımından büyük faydalar sağlayacak olan 
ve işçi zümresinin en mühim 
silâhını teşkil eyleyen bu müesseseden işçiyi mahrum et. 
mek, kanaatimizce doğru sayılamaz. 

İşçi, fert olarak sermaye 
karşısında çok zayıftır. Bunun içindir ki, işçilerin bir 
araya gelerek, sendikalar ve 
birlikler kurmaları kanunen 
kabul edilmiştir. Fakat bu 
topluluklar silâhla teçhiz edil 
medikçe, yine haklarını temin 
edebilmekten mahrum kalmaga mahkümdurlur. 

İşte grev, bu toplulukların 
en mühim silâhıdır. Bu si- 


lâhın itidâlle ve meşru hakların temini zımnında kulla” 
nılması bazı tahdidi hükümlerin sevki ile mümkün olabilir. Esaseh grev hareketlerini frenleyici bazı tedbirler 
de almak mümkündür. Bun 
lar arasında uzlaştırma o ve 
tahkim müesseselerini saya - 
biliriz. 

Kaldı ki, işçiye grev hakkı 
verildiği takdirde, işçinin bunu sulistimâl etmesi akla 'en 
uzak gelen ihtimâldir. Zira 
grev, işçi için en son başvurulacak bir merhaledir. İşçi 
nin, kendisi için büyük mali 
ve iktisadi külfeti icabettiren 
böyle bir teşebbüse müracaat 
etmeden evvel, anlaşma ve uz 
laşma imkânlarını arayacağı 
tabiidir. 

Diğer taraftan, grev hareketleri sayesinde bazı hodbin 
sanayiciler fazla kazanç hırsından fedakârlık edecekleri 
gibi, sosyâl hayat ve nizamda bâzı yeniliklerin doğması 
da mümkündür. 

Son olarak şunu söyliyelim 
ki; hakiki demokrasinin ana 
unsurlarından biri olan grev 
hakkını da her hak gibi kötüye kullanmak mümkün olmakla beraber, sırf bu mülâbaza ile bütün faydalarını inkâr ederek, Türk işçisini bu 
haktan mahrum etmek, mantık ve demokratik prensip - 
lerle kabili telif değildir. 


Türk işçisi ve 
ürk Talebesi 


Artık yurdumuzda bu iki 
zümreyi yekdiğerinden ayırmanın imkânı kalmamıştır. 

Cemiyet dâvasından işçimiz 
aynı olgunlukta talebe ile þeraberdir. Misâl olarak yapılan 
yardım kampanyaları incelenebilir. 

İlmi ve menni bahislere gelince; gene aynı istikamette 
atbaşı yürümektedirler. Yevmİ gazeteler tetkik edilecek 
olursa, san'atkârlarımız arasından yeni yeni mucitlerin 
çıkmakta olduğu görülebilir. 

Hele Hükümetin sanayie 
verdiği ehemmiyet, bu ham - 
leyi büsbütün hızlandırmıştır. 
Bu gidişle kısa zamanda yurt 
ihtiyacı için ecnebi patentlere 
ihtiyacımız kalmıyacaktır. 

Görülüyor ki, çok az zamanda medeni sahada dev adımlarla ilerlemeler kayde- 
den işci zümresi, artık mükemmel bir şekilde olgunlaşmış, rejim ve disiplin kaidelerine vâkıf bir kül olduğundan, Türk Gençliği hitabına 
muhatap sayılabilir. 

Bu durumda gönül arzu eder ki, Türk talebelerine ta- 


Bayram 


(Baştarafı 1 incide) 
detince calışmayan işçiler yev 
miyelerini aynen aimışlar, ça. 
lışanlar ise çalıştıklarının ücretini ayrıca almışlardır. 

C E 


Eyüp Bahariye yolunda ku 
rulu Türmasan çivi fabrikası, 
her sene olduğu gibi bu sene 
de bütün işçisine 50, 60, 75 
lira olmak üzere, para ikramiyesi dağıtmış ve işçilerini 
derecesiz sevince garketmiş - 
tir. 

kl e 

Topçularda kurulu Türkiye 
Bakır Endüstrisi A.Ş. nin bakır çekme fabrikası ise işçilerine bayram ikramiyesi olarak ayakkabı dağıtmıştır. İşçi 
mümessili Nureddin Kalpcan, 
her ne kadar müessese ile aralarında ufak tefek ihtilâf 
mevzuları çıkmakta 


sancak, 


hediyesi 


bunların işçiler ile 'müessese 
arasında mevcut samimiyet 
ve bavlıığı zedelemediğini; 
ayakkabı ile beraber 
işçiye şeker de verileceğine 
söz vetildiği halde, şekerin 
verilmediğini, böyle olmakla 
beraber, işçilerin memnun olduğunu bildirmiştir. 
kr 

Bakırköy OYenimahalle'de 
kurulu Emaye fabrikası ise, 
bütün işçiye (350-400 işci) 
birer kutu bayram şekeri dasıtmıstır. Müessese gecen sene bayram şekeri tedarik ede 
memis, buna rasmen birer kilo ahve şekeri dağıtmıştı. 

Diğer bazı müesseseler de, 
bunlara benzer hediyelerle 
veva zam yapmak suretiyle, 
işçilerini mübarek Ramazan 


Bayramında memnun etmeye | 
ise de, çalışmışlardır. 


nınan imtiyazların bir kısmı 
da bu topluluğa tatbik edilsin.. Meselâ paso, işçiye neden 
verilmiyor? 

Evet, onlar kendilerine kazanç sağlamakta ve talebeler 
gibi velilerinin eline bakma - 
maktadırlar. Fakat unutulmamalıdır ki, bu zümre de 
bir velidir; cüzi kazançları 
ile üç, dört hattâ beş, altı 
yavru beslemektedirler. Kaldı 
ki, çalışan bu insanların bedeni yorgunlukları ve sarfetükleri enerjiyi tekrar temin 
etmek bakımından gıda masrafları daha ağırdır. 

Talebenin devre tatili ve 
senenin muayyen zamanların» 
da dinlenme imkânları varken, bu yorgun işçiye az da 
olsa neden bir dinlenme hakkı tanınmasın?.. 

Şahsi kanaatime göre, dinlenen işci, daha çok randı - 
man verebilir ve bu randıma- 


(nin çalıştığı fabrika ve mües- 
| seseye faydası olduğu 


gibi, 
bir memleket kalkınmasında: 
ki rolü de büyüktür. 

İşçi de eğlenmek ister; işçinin de sinema ve tiyatrosu, 
hattâ konseri vardır. Bu ihtiyaçları her insan gibi, o da 
gidermek ister. İşçi de talebeler gibi, bu alanda istifade 
edebilmelidir. 

Bu yazımda, İşçi Sigorta - 
ları üzerinde duracak değilim. 
Diğer bir yazımda da belirteceğim gibi, bu teşkilâtın da 
işci zümresine yapması gereken vazifeleri vardır. 

Yirminci asrın atom devrinde gözle görünür bu noksanımızın, sanayii kalkındı#- 
ma politikası ile tedricen yerine getirileceğini umar, Türk 
iscisinin mübarek bayramla - 
rını candan kutlarım. 

Yılmaz Tuna 


MAY AK KA A AL 


Maden-işe 
üye Ol 
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Seçim devresi 


(Baştarafı 1 incide) 
rak, işyerinde sendikanın ikinci defa olarak zaferini sağ 
lamış oldu. 

İlk seçimde işverenin adamı olarak tanınmış bulunan 
Turgut Şengül, ikinci seçimde yedeğe düşmüş oldu. Ve 
böylece mümessillik kadrosu 
tamamen Türkiye Maden - İş 


Sendikasının adayları ile ka-| 


patıldı. 


Seçimin neticesi şöyledir: 

Kemal Sayım, Refik Kâhya, 
Mehmet Öktem asil; Refik 
Onubil, Yüksel Kırılmaz, Tur 
gut Şengül yedek mümessil 
seçilmişlerdir. 

Refik Kâhya'nın tekrar seçildiğini gören işveren Jak, 
şimdi Refik Kâhya'yı işten 
atmak için, yeni taktiklerin 
tatbikine başlamış ve husu - 
met beslemekte olduğu işçi 
mümessiline karşı yaptığı bazı hakaretâmiz hareketler, 
sendikaca ele alınmıştır. 

k e 


Diğer taraftan seçimler, diger işyerlerinde hızla gelişmektedir. 

Eyüp Bahariye yolunda ku 
rulu Ay Fişeği Fabrikasında 
10 Mayısta yapılan seçimde; 
İsmail Sığın, Sabri Donmaz, 
Rasim Erfidan asil; Mehmet 
Yazıcı, Mecit Arısöz, Zeynel 
Zonlu yedek işçi mümessili 
seçilmişlerdir. 

+? 

Kınalada Taşocaklarında 
yapılan seçimde Ali Bekâr, 
Mehmet Sarıyer asil; İlhan 
Sahin, Sabri Delihasan yedek 
işçi mümessili seçilmişlerdir. 

kr 

Diğer taraftan Şakir Zümre Madeni Eşya Fabrikası. 
Bakırköy Emaye Fabrikası, 
Türmasan Çivi Fabrikası, Va 
rol Karyola Fabrikası, Korozo Düğme Fabrikası o seçim 
hazirliklarına başlamışlardır. 

Bu sene henüz seçim yapılmamış olan işyerlerinde, bu 
ayın sonunda eski mümessillerin mümessillikleri hitama 
edecek ve o işyerlerinde işçiler mümeşsilsiz kalacağı gibi, 
eski mümessillerin hukuki ba 


kımdan diğer. işçilerle arala- 


rında hiç bir fark kalmıya - 
caktır. 

Önümüzdeki hafta, son seçim haftasıdır. 


Demir Çekme 


(Baştarafı 1 incide) 
se arasında yapılan ikinci uzlaşma toplantısında umumi 
bir anlaşmaya varılmış ve 
bütün işçilere seyyanen haftada net 10 lira zam yapıl: 
mıştır. Anlaşma, 6 Mayıs 957 
tarihinden itibaren tatbike 
konulmuştur. 

Bundan başka, aynı toplantıda, evvelce yarım yevmiye olarak eksik ödenmiş bu 
lunan pazar ve bayram yevmiyelerinin diğer yarım yevmiyelerinin de ödenmesi hu - 
susunda sendika ile müessese 
arasında bir anlaşmaya varılmıştır. 


$% 

Müzakere esnasında, işveren bilhassa istihsal üzerinde 
durmuş, bir artış olduğu takdirde, işçiye daha fazla hak 
tanıyabileceğini ileri sürmüştür. Bunun üzerine sendika, 
istihsali arttırmak bakımın - 
dan, işin organizesini üzerine 
almış, istihsalde artış kaydet 
meyi taahhüt etmiştir. 

İstihsalde bir artış vukubulduğu takdirde, fazla istihsalin kazancının mühim kısmı prim şeklinde işçilere intikâl ettirilecektir. Anlaşmanın hitamından itibaren, istihsalde mühim miktarda bir 
artış olduğu tesbit edilmiştir. 

Bundan memnun olan işçiler, sendikaya minnettarlık - 
larını bildirmişler, ilk aldıkları zamdan bir kısmını aralarında “toplayarak, sendika - 
nım teberru olarak kabul etmesini istemişlerdir. 


Anlayana 


(Baştarafı 1 incide) 

Maamafih, oBaşvekilin, 
Sendikalar Kanununun 2. 
ve 8. inci maddesinin Büyük Millet Meclisinden tefsir kararı istemesi, gönüllerde ferahlık yarattı. 

Onuncu yıl törenine suratlar asık girmiyeceğiz... 


Lİ 
Istanbul 
Sendikalar 
birliği 
(Baştarafı 1 incide) 

Birliği, muhtelif zamanlarda. 
muhtelif sebeplerle mitingler 
yapmak istemiş, müsaade edil 
memişti. 

Grev kampanyası açmış ve 
bunu muvaffakiyetle yürüt - 
müştü. Muhtelif zamanlarda, 
hükümete lüzumlu mevzuatın 
çıkarılması veya tâdili için 
müracaatlarda bulunmuş ve 
bir defa da, bütün siyasi parti liderlerini, ayrı ayrı günlerde birlik binasına davet ederek, Mecliste işçi menfaatlerinin savunmasını iştemişti. 

Son zamanlarda da, hemen 
hemen doğmakta olan işsizlik mevzuunda gerekli tedbirlerin alınması için, Vekâlete müracaatta bulunmuştu. 

Bu sebeplerle, Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 
ile İstanlşıl İşçi Sendikaları 
Birliği kapatılacak zannedilirken, piyango her nedense diger bölgelere çıktı. 

Bugün yedi birlik ve federasyon kapatılmış bulunmaktadır. Bunlar, şunlardır: 

Bursa İşçi Sendikaları Birliği, Marmara Bölgesi İşçi 
Sendikaları Federasyonu, Adana Güney İşçi Sendikalari 
Federasyonu, Cukurova İşçi 
Sendikaları Federasyonu, Eskişehir Sakarya Bölgesi İşçi 
Sendikaları Fed&rasyonu, Ankara İşçi Sendikaları Birliği, 
Kocaeli İşçi Sendikaları Birliği. 

Bu durum karşısında İstanbul İşçi Sendikaları Birliği İdare Heyeti, 6 Mayıs 1957 pazartesi günü tarihi kararla - 
rından birini daha almıştır. 

Karara göre, meseleyi bir 
defa da etraflıca Başvekile 
ve Reisicumhura izah etmek 
ve Türk işçisi ve dolayısiyle 
memleket sanayiinin kalkın - 
masında mühim rolü olan 
sendikaların gelişebilmesini ve 


“kapanan birlik ve o federas-İ; 


yonların tekrar faaliyete geçebilmelerini temin edecek olan Sendikalar Kanunu tâdil 
tasarısının bir an evvel Meclise sevki ile kanunlaşmasını 
istemek üzere, bütün birlik 


.| idare heyeti âzaları toplu hal- 


de 19 Mayıs pazar günü Ankara'ya gideceklerdir. 
Sendikalar çevresinde, Anikara'ya gidecek olan idarecilerin boş döndürülmiyeceği 
zannedilmektedir. 
ko NE 


Diğer taraftan haber alındığına göre, Başbakanlık, Bü 
yük Millet Meclisi Başkanlığına müracaat ederek, 5018 
sayılı Sendikalar Kanununun 
2. ve 8. inci maddeleri hakkında Büyük Millet Meclisi- 
nin tefsir kararını istemiştir. 

Bu duruma göre, Büyük 
Millet Meclisi, aynı iş kolunda olmayan sendikaların bir 
araya gelerek birlik veya federasyon kurup kuramıyacakları hakkında kanunun alâkalı maddesini tefsiren karara bağlıyacaktır. 

C S e 

İstanbul Sendikalar Birliği 
idare Heyetinin son toplantısında aldığı bir karara göre, 
Cemil Sermiyanoğlu, Kemal 
Türkler, Ziya Hepbir, Celâl 
Beyaz'dan müteşekkil bir heyet, 17 Mayıs cuma günü mah 
kemenin Kocaeli İşci Sendikaları Birliğinin kapatılması 
hususunda vereceği nihai kararı dinlemek üzere, Kocaeli- 


KAKA AAA KAKA AA AAA SAC KOK 
MADEN—İŞ 
Türkiye Maden, Madeni -Eşya 
ve Makina Sanayii İşçileri 
Sendikası adına 
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: 
KEMAL TÜRKLER 


15 günde bir Cumartesi 
günleri çıkar. 
İçtimai - İktisadi - Fikir - 
Magazin Gazetesidir. 
YIL: 1 — SAYI: 12 
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Dizgi ve Baskı: 
VAKIT MATBAASI 
YANAKLAR AA ANLA 


MADEN -iŞ 


| Bahariye sıcak 


çekme fabrikası 


(Baştarafı 4 üncüde) 
mu nazarı dikkate alınır. 

Fakat bazı işçiler, prim 
meselesinin muntazam olma - 
dığından bahsetmişlerdi. Bunun bir intizama bağlanmasını 
istiyorlardı. 

Müessesenin mümessili olan 
Demas Demir Çekme Fabrikasında istihsâl primi mevcuttu. İşçilere günde 100 demirden sonra, demir başına 
bir lira veriliyor ve böylece 
işçiler her ay sonunda mühim miktarda prim alyor - 
lardı. Anlaşıldığına göre, buranın işçileri de ona benzer 
istihsal primi istiyorlardı. 

— Sormasını unuttuk, fabrikada kaç işçi çalışıyor? 

— Fabrikamızda 150 ile 
170 kişi arasında işçi çalışmaktadır. Meselâ bugünkü 
mevcut 165 tir. 

Karabük'ten sonra, Türkiye'nin en büyük sıcak demir 
çekme fabrikasından ayrılış - 
ken, fabrikadaki sıcaklığın sa 
dece muazzam fırınlardan olmayıp, bunda işçinin ılık samimiyetinin de bir hissesi ol- 


.duğunu düşünüyorduk. 


MADEN - iŞ 
Röportaj Ekibi 


Maden-işSendıkası 


(Baştarafı 1 incide) 
teklif edenler olmuşsa da, 
başkana ayda 400 lira maaş 
bağlanmış ve İ. Hakkı Ertekin, şimdilik maaşlı olmayı 
bir müddet için kabul etmiştir. 

Sendika başkanını işten çı 
karılması, sendikanın gelişmesi üzerinde mühim tesir 
icra etmiştir. Evvelce 860 küsur olan üye miktarı derhal 
1200 e yükselmiş ve son zamanda 100 üye daha kaydolarak üye yekünu 1300 e yak 
laşmıştır. 


Bu durum karşısında, bilhassa müessese idarecileri 
hayrete düşmüşlerdir. 
Diğer taraftan, Türkiye 
Maden - İş Sendikası idare 
heyeti, aldığı bir kararla, sen 
dikanın hukuk müşavirini, çıkarma hâdisesi ile dâvalara 
bakmak üzere, vazifelendir - 
miştir. 

Böylece her iki sendika, 
müşterek dâvalarında tekrar 
birleşmiş bulunmaktadırlar. 

Yeni ücretli sendika idarecisi (profesyonel) olan sayın 
İ. Hakkı Ertekine ve iieri 
görüşlü enerjik üye ve idarecilere sahip sendikasına, bu 
ileri hareketlerinden dolayı 
tebrik eder. başarılar temenni ederiz. 


Bakırköy 
Kongresi 


(Baştarafı 1 incide) 
kındaki büsnüniyetine inan. 
makta iseler de, bunların bir 
an evvel yapılmasını, çünkü 
müessese fabrikada istediği 
diğer tadilât inşaatı hemen 
yaptığı halde, işçinin sosyâl 
durumu ile alâkalı bu gibi 
yerlerin yapılmasında ağır- 
dan aldığını söylemişler; yemek verme hususunun ise bir 
an evvel tatbikini beklediklerini ifade ederek, bu dilekleri yerine gelirse, müessese: 
ye karşı olan memnuniyetlerinin artacağını bildirmişlerdir. 

Üyelerden Veli Sayındaş, 
eski idare heyetinin hakkıyla 
çalışmadığını acı acı tenkid 
ettikten sonra, şube başkanı 
Adil Öztümer tenkidlere cevap vermiş ve merkez başkanının tekrar konuşmasından 
sonra seçimlere geçilmiştir. 

Şube idare heyetine secilen 
üyeler şunlardır: 

Zeki Utku (76), Veli Sayndaş (67), Adil Öztümer 
(62), Raşit Özkevçe (56), Ni 
hat Çimen (51), Bayram Çağ 
lar (26), İsmail Çakar (23). 


Yapılan vazife taksiminde, | 


Veli Sayındas yeni sube başkanı, Adil Öztümer başkan 
vekili, Zeki Utku sekreter segilmişlerdir. 

(Kongre hakkında 
tafsilât gelecek sayıda.) 


«eniş 


Sayfa: 3 


İşçilerin Takdirkârı 
Film Yıldızı ses sanatkârı 


Muzaffer Nebioğlu 


ere 


Beyaz perdede defalarca 
seyrettiğimiz ve takdir etti 
gimiz Muzaffer Nebioğlu'nun 
kendine has bir sesi olması, 
bu yıldızımızın ehemmiyetini 
bir kat daha arttırmaktadır. 

Nebioğlu'nun,. mevcut film 
yıldizları arasında en güzeli, 
en göze batanı ve en sik bir 
kadın olduğuna şüphe yok.. 

Bütün bu hasletlerine rağmen Nebioğlu'nun çok mütevazi, annesine karşı aşırı bağlı olduğunu söylemeye bilmem 
ki lüzum var m?. . 

Çevirmiş olduğu we sayısı 
25 i gecen filmler arasında, 
bir hayli kalitelisi var. Fakat buna rağmen Muzaffer 
Nebioğlu, bunların: hiç birisini lâyıkiyle beğenmiyor.. 

Nebioğlu'nun işçilere karşı 
olan sempatisini bilmem ki, 
bilir misiniz ? 

Güzel yüzlü, güzel gözlü ve 
her haliyle bir “hanımefendi” 
olan Muzaffer Nebioğlu, bu 
bakımdan enteresan bazı izahat verdi ki, hayretmi zizliyemedim. Meğer kendisi, ne 
kalbi bağlıymış bu mevzuda? 

— Ben, diyor. İşçilerin hep 
sini, ama hepsini takdir ederim.. 

Sonra anlatmaya başlıyor 

— Hele demiryolları işçilerini.. Seyahate çıktığımda veya herhangi bir tren yolculuğumda, bizler trenle giderken, makinisti, yardımcıları, 
istasyonlardaki gece işçileri.. 


Keza, tramvay ve otobüslerde 
çalışan hiletçiler, şoförler, sabaha kadar çalışan fabrika 
işçileri... Bunlar benim aklıma 
ilk gelenler.. 

— Ya". diyorum. Diğer işçiler; gündüz çalışmalarına 
rağmen, hayatları daima tehlikede olanlar ?.. 

— Çok iyi hatırlarım; bize 
orta işlerine gelen bir kadın 
vardı. Kızı da dokuma tezgâhlarında  calışıyordu. Bir 
gün kadın deli gibi bize geldi 
ve kızının tezgâhlara saçla - 
rını kaptırdığını ve derisinin 
tamamen kalktığını söyledi.. 
Ben, o zamandan bu yana, bü 
tün, ama bütün işçilere karşı 
“isimsiz kahraman” nazariyle 
bakarım. 

Muzaffer Nebioğlu, kabiliyetli ve o kadar da mesleği- 
nin ehli bir san'atkâr.. Verdiği konserlerin bir hayli alâ- 
ka toplaması da bundan ileri 
geliyor.. Sonra boy-bos itibariyle de bir hayli sahne dolduruyor.. Zira, bu hususta 
kendisinin tecrübesi de var.. 

Mevzuu bu tarafa getirerek 
kendisiyle karşılıklı olarak 
hasbihal yapıyoruz: 
Konserler sizleri tatmin 
ediyor mu? 

Mânâlı bir gülüşle 
veriyor: 

— Gazino veya bu tip yerlerde okusam, konser versem 
muhakkak ki tatmin edici bir 
ücret alırım; fakat ben bunu 


cevap 


Duruş fena değil... 


Çiçek gibi... 
yapamıyorum! 

— Neden? divorum. İsim 
yaymış olanların hepsi baksettiğiniz yerlerde okuyor ve 
bir havli para kazanıyorlar.. 

— Orası öyle; fakat ben, 


| oralarda bir türlü yapamıyo- 


rum. Daha doğrusu ben, şarkı söylemeyi, okumayı bir nevi konser: olarak telâkki ediyorum. 

— Şu halde maddi bakımdan, diğerlerinden düşüksüi - 
nüz !.. : 

Gülerken, muntazam dişleri, kendisini bir kat daha ca- 


zipleştiriyor: 
— Düşük değil ama, onlar 
| kadar olamıyorum; elimde 
değil!.. 


— Film işi ne durumda? 

' — Ham film olsa, işimiz 
bir hayli artacak.. Daha doğrusu Türk filmlerinin kalitesi yükselecek.. Fakat bu eksiklik, bizim bu taraftan gelişmemize imkân vermiyor. 

— Bizlerde film yıldızları 
ne miktar ücret alırlar? 

— Son günlerde fiatlarda 
bir artış oldu. Tahminimce bu, 
devam da edecektir ki, Türk 
filmlerinin “para” getirdiğine 
delâlet eder, 

Muzaffer Nebioğlu, hizi 
gurlarken: 

— İşçileri nasıl sevmeyelim.. Sizler de bir nevi işçi 
değil misiniz!.. Fikir işçileriyle diğer iye'lez'n birleştiği ba 
zı noktalar var ki, bu taraf 
kâyânı takdirdir!.. diyordu. 

Semsi Sılkım 


j 
Us 


ii Hakem Kurulu Kararları tatminkâr 
Vasfını Kaybetti 


İl Hakem Kurulunda bulu; 
nan Varol Karyola Fabrikası 
ile Av Fişeği Fabrikası ihtilâfları, nihayet İl Hakem Kurulunca karara bağlanmıştır. 

Türkiye Maden - İş Sendikası, İl Hakem (Kurulunca 
verilen zammı az bulmuş ve 


DEVER İSÇi MÜMESSİLİ 
TEKRAR ESKİ İŞİNE 
ALINDI 

(Baştarafı 1 incide) 
mekte iken, geçen hafta içerisinde Bölge Çalışma Mü. 
dürlüğünden giden bir mü: 
fettişin aracılığı ile, müşteki 
işçi mümessilinin çıkarılma - 
sma müteallik ihtilâfın kesin 
uzlaşması yapılmış, işveren 
Ömer Eciroğlunun tekrar İl 
Hakem Kurulunca iade edileceğini öğrenince, tekrar işe 
almayı ikabul etmiştir. 

İşçi mümessiline, ayrıca 
boşta gezdiği günlerin ücreti 
de ödenmiştir. 

Böylece, işçi mümessilleri- 
nin işten çıkarılamıyacağı bir 
defa daha anlaşılmış bulun - 
maktadır. 


KARARLAR UMUMİYETLE 
İTİRAZ EDİLİYOR 


itiraz etmiştir. Bu sebeple her 
iki ihtilâf da Ankara Yüksek 
Hakem Kuruluna gitmiş bulunmaktadır. 

Sendika idarecileri, son zamanlarda İl Hakem Kurulu 
kararlarının tatmin edicilik - 


ten çok uzak olduğunu, halbuki Yüksek Hakem Kurulu 
kararlarının, bugünkü İl Hakem Kurulu kararlarından 
çok daha tatminkâr olduğunu, 
bu sebeple son zamanlardaki 
İl Hakem Kurulu kararlarının 
umumiyetle sendikalarca itiraz edilmekte olduğunu söylemektedirler. 


HİZMETÇİ AYRILIRKEN | SİZİN YAŞINIZDAKİLER 


Hizmetçi kız — Buradan 
ayrılmadan evvei size söyli 
yecek bazı şeylerim var. 

Madam — Seni ñinliyorum, kızım. 

Hizmetçi — Evvelâ ben 
sizden daha güzelim. Bunu 
bana Bay söyledi. Sonra el 
biseleriniz bana daha ziya- 
de yakışıyor. Bunu da Bay 
söyledi. Size şunu da söyle 
meğe mecburum' Sevişmesi 
ni ben sizden daha iyi bili 
yorum. 

Madam — Bunuda mı 
Bay söyledi? 

Hizmetçi — Hayır, 

dam, şoför ... 


Ma- 


DEN DE HOŞLANIRIM 

Başkan Truman'ın yaşlı 
kadınları sevdiği osöyleniyordu. Bir gün sâbıik Ame 
rikan Reisicumhuru kadısı 
ların verdiği bir suvarede 
hazır bulunmuştu. Yanına, 
şakakları çıkmış; cildi kırış 
mış, 90 lık bir leydi yanaş 
tı ve: 

— Başkanım, sizin yaş 
lı kadınları sevdiğiniz söyleniyor. Bu doğru mu? dedi. 

Başkan Truman gözlük. 
lerini çıkardı ve biraz düşündükten sonra şu cevabı 
verdi: 


Karabükten sonra en büy 
Demir Çekme Fabrikası 


BahariyeSicak Çekmekb. 


i 


ber 

— Efendim, müessesenizle 
gazetemiz adına röportaj yap 
mak istiyoruz! 

— Hangi gazete efendim? 

Daha biz “Maden - İş” der 
ken, lâfı ağzımızdan kaptılar: 

— 0ooo0!.. Buyurun efendim. Esasen sizleri çoktanır 
bekliyor ve hattâ istiyorduk. 

— Buna çok memnun olduk, 
dedik. Herhalde söylemek istediğiniz bazı hususlar olmalı. 
Yoksa sizin de ham madde 
derdiniz olmasın ?.. 

İdare âmirlerinden Mustafa 
Oğuz, Nusret Dural ve Basri 
Özer beyler gülerek karşıla” 
dılar : 


— Ham madde meselesi, ha 
kikaten bugün müesseselerin 
ilk akla gelen sıkıntılarındandır, diyorlardı. 

Maamafih müessese, Sümer 
bank'ın mallarıni 
olduğundan, pek fazla darlık 
içerisinde de değilmiş.. Buna 
rağmen, bundan önce, pek faz 
ia darlık zamanları olmuş ve 
o zamanlarda o işçiyi yarım 
yevmiye ücretle dışarıda birakmak mecburiyeti hâsıl olmuş.. 


Resimde olduğu gibi, hallerin- 
Fi r 
Bu muhterem dostların gazetemize, daha doğrusu sendikaya karşı belli bir sempatileri seziliyordu. İzah ettiler: 


“— Sendika ile müessese 
arasında tam bir anlaşma var 
dır. Her türlü ihtilâfın önce 
taraflar arasında halline ça- 


FERİKÖY OTO MAKAS 
İŞÇİLERİ GÜNDE 100-150 
KURUŞ ZAM ALDILAR 

Feriköy'de kurulu İhsan 
Gökçay Oto Makas Fabrikası 
işçilerinin ücretlerine yüzde 
40 nisbetinde zam yapılması 
için açılmış bulunan toplulukla iş ihtilâfı, Türkiye Maden- 
İş Sendikasına intikâl etmiş 
bulunmakta idi. 

Taraflar, aralarında yaptıgı hususi bir anlaşma ile, ihtilâfı neticelendirmişlerdir. 

Yapılan anlaşmaya göre, 
ücretlere 100-150 kuruş arasında zam yapılmıştır. 

Anlaşma 1 Mayıs 1957 tarihinden itibaren © yürürlüğe 
girmiştir. 


işlemekte 


lışılır. Eğer tarafların mev - 


MADEN - İŞ 


— Fabrikanın müdürü kim- 


zuata istinat eden bir anlaş-dir ? 
— Hikmet Erenyol.. 


mazlıkları olur da, taraflar - 


Demir çekme 


dan biri resmi makama miiracaat etmek lüzumunu duyarsa, diğer taraf kat'iyen 
buna darılmaz ve resmi ma- ` 


den menunlar mı dersiniz?.. 


kamın kararına intibak ederleri 
Bu çok güzel bir şeydi; bir 
kollektif anlaşma yazılı olarak yoktur ama, zımnen bu 
mevcuttur. 
C E 


Bu sayrda hangi müesseseyi ziyaret etmekte olduğumuz 
belki merakınızı mucip olmuştur; söyliyeyim: 

İktisadi, Sınai Tesisat ve 
İşletmeler T. A.Ş. nin Eyüp 
Bahariye yolunda kurulu Sıcak Çekme Fabrikası.. 

Müessese, 1950 senesinde 
faaliyete geçmiştir. Senede 
10-12 bin ton demir çekiyordu. İstihsål mevzuu, ise inşaat 
demiri ile, çivi ham maddesi 
olan filmaşin idi. 

İdareci dostlarımız, her ne 
kadar şimdi Sümerbank hesabına çalışmakta ise de, ham 
madde tahsisinde istenilen 
miktar mevcut olsa, istihsalin daha fazla olacağını bildiriyorlardı. 


makinası... 


Görmek istedik. Kendisi 
fabrikada değildi. Aynı zamanda patronlardan olduğunu ve kendisinin uzun müd: 
det Amerika'da tahsil etmiş 
bir mühendis ve her şeyi måkül karşılayan bir idareci olduğunu izah ettiler. 

Hep beraber fabrikayı dolaştık. Yılan misali akkor ha 
lindeki demir çubuklar, bir 
baştan bir başa dolanıyor ve 
makinaların arasından gelip 
geçiyordu. 

ilk anda çok basit gibi görülen bu iş. haddizatında çok 
zor ve tehlikeli idi. Kıvrıla 
kıvrıla gidip gelen demir çubukların, herhangi bir işçinin 
beline dolanıvermesi imkânsız 
değildi; o zaman ölümden kur 
tulmayı düşünmek bile gülünç 
tü.. 


— İş emniyeti bakımından 
ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 

Geniş şekilde izahat verdi. 
ler. Mümkün olan her türlü 
iş emniyeti alınmıştı. Görü. 
şümüze göre, açıkta çalışan 
bazı makina aksamının mu: 
hafaza altına alınması ve lås 
tik ayakkabı ile çalışmakta 
olan bazı işçilere de, diğer- 


İşçiler demir 


ra m m 


Maden - iş Yardım 


ük 


işçilere Günde Bir Öğün Yemek, Bir Bütün Ekmek ve Haftada iki Gün 
k tatlı veriyorlar, işçiler istihsal pirim istiyorlar 


leri gibi ağaç takunya (taktak) ayakkabı verilmesinin 
iyi olacağını bildirdik; mâkül 
karşıladılar. 
b RR 

Mustafa bey, bizi işçi mümessili ile tanıştırdı: 

— Hasan Hüseyin Çelik. 
Bu devre mümessil oldu!.. 

Genç işçi mümessilinin göz” 
leri parlıyordu. Adetâ, “Arkadaşlarımdan aldığım reyin 
tam mânâsı ile adamı olmaya 


çalışacağım” diyen bir hali 
vardı. 

— Peki, başka mümessil 
yok mu ? 


— Var tabii, dediler. İki 
aşil mümessil daha var; Sait 
Uzun ile Remzi Tezcan, geçen devre de mümessil idiler. 
Bu hafta Remzi gececi, Sait 
istirahatli oldukları için, burada yoklar.. 

“Fabrikanın cüsseli ustabaşısı Mehmet Bağbozanlı ile 
tanıştık. Yüzünden sert bir 
adam zannediliyordu. İşçiler, 
onun bir işçi babası olduğunu 
söylediler; babacan bir hali 
vardı. Müessesenin bugünkü 
durumuna gelmesinde onun 
da emeği vardı. 

CEE 

İşçilerin aldığı ücret ve yapılan sosyâl yardımları Öğrenmek istedik. Asgari, yani 
acemi ilk işe giren işçinin sa” 
at ücreti 80 kuruş idi. Bundan başka sosyâl yardım olarak, işçinin ücretinden kesilmesi icabeden yüzde 6 sigorta primini fabrika ödüyor ve 
işçiden kesilmiyordu. Ayrıca, 
günde bir öğün yemek, her 
işçiye bir bütün ekmek, haftada iki defa de tatlı veriliyordu. (Meselâ tulumba tatısı). Yaz aylarında ise, ayrica haftada üç gün ayran ve 
meyve de veriliyordu. Kaynak işçilerine her gün yoğurt 
veriliyor, elbise, ayakkabı ve 
sabun gibi is icabı levazımat 
da veriliyordu. 

— Bazı müesseselerde prim 
verilmektedir. Sizde yok mu? 

— Bizde prim kısımlandırılmıştır. Yılbaşında verilir. 
İşçinin evlilik durumuna varıncaya kadar, sosyâl duru- 

(Devamı 3 üncüde) 


çekiyor... 


MM 
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Tüzüğü 


Madde 1 — Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Makina Sanayii İsçileri Sendikası Ana Tüzüğünün 9 uncu 
maddesinin (d) fıkrasındaki hükme uyularak, (Maden. 
İş Yardım Sandığı) ismi altında bir yardım sandığı ku 
rulmuştur. 


Madde 2 — Halen Türkiye Maden - İş Sendikasının! 
üyesi bulunanlar ile, yeniden üye kabul edilenler, otomatikman bu sandık üyesi sayılırlar ve bu nizamname 
hükümlerine göre, her türlü sandık yardımlarından 
faydalanırlar. 


Sandığı 


UMUMİ HÜKÜMLER: 


ANEN e nen a 


el 


Sandık için ayrıca bir aidat ödenmez. 


= 


Madde 3 — Maden - İş Sendikası Ana Tüzüğünün 
6. ncı maddesinde işaret edildiği üzere, 5 inci maddenin $ 
(b) ve (h) fıkralarına göre, Sendikadan ayrılanlar, & 
isterlerse, Sendikaya ödedikleri aidat nisbetinde Sandıga bir aidat ödemek suretiyle, bu sandık ile ilgilerini 
devam ettirebilirler. Ancak, Sendika üyeliğinden, Sendika Ana Tüzüğünün 5 inci maddesinin (h) fıkrasına 
göre ayrılanlar, bu Tüzüğün 25 inci maddesindeki yardımdan; 5 inci maddenin (b) fıkrasına göre ayrılanlar 
ise, bu tüzüğün 20, 21, 22, 23, 24, 25 inci maddelerindeki yardımlardan faydalanamazlar. 


Madde 4 — Sendika aidatı asgari 250 kuruş, azami 
10 lira olmak üzere, yevmiyenin yüzde yirmibeşi nisbetindedir. Üye hakikatte ne kadar ücret almakta olursa olsun, istediği yevmiye nisbeti üzerinden aidat ödemeyi kabul edebilir. Ancak bu takdirde, üyenin ödemeyi 
kabul ettiği aidat miktarı, işyerinde almakta olduğu bir 
yevmiyesinden fazla olamaz. ; 
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Madde 5 — Bu sandık yardımları, üyenin aidat 
ödediği yevmiye nisbeti üzerinden hesaplanır ve ödenir. 

Kabul edilen yevmiye nisbeti asgarî 10 lira, azami 
40 liradır. 


Üye kendi isteği ile aidat ödediği yevmiye nisbetini yükseltebilir, fakat düşüremez. 
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Üye, yapılacak yardımlar hususunda şart olarak ġ 
istenilen kıdem müddeti içerisinde, muhtelif yevmiye 
nisbetleri üzerinden aidat ödemişse, istenilen kıdem ğ 
müddetinin ilk ayı için ödenen aidat yevmiye nisbeti > 
esas kabul edilir ve o yevmiye nisbeti üzerinden yar 
dım yapılır. 


Madde 6 — Üç senelik ve daha fazla kıdemli üyeye, yapılacak yardımlar, her kıdem senesi için yüzde 
beş zamlı olarak ödenir. 


Altı ay veya altı ayı geçkin, fakat bir seneyi doldurmamış olan kıdem süreleri bir sene olarak kabul 
edilir. 


Madde 7 — Üye, Sendikaya ilk kayıt ânında, dilerse vè genel başkanlığın tasvibi ile, aidatları peşin 
ödemek suretiyle, en çok altı aylık kıdemli olarak kaydolabilir. 


Madde 8 — Bazı müesseselerde Sendika lüzum gördüğü takdirde, aidatın işyeri muhasebesinden kesilmesini isteyebilir. Üye buna uymak mecburiyetindedir. 
Eğer aidatlar işyeri muhasebesinden kesilmiyorsa, Sendika mutemedi, üyeden mutlaka aidatı istemeye mecbur 
değildir. (Esasen Sendika temsilciliği. ve mutemetliğim 
bilâ ücrettir.) Üye, aidatını her ay muntazaman öder Ñ 
ve mutlaka mutemede vermek mecburiyetindedir. i 
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Mutemet, üyeden aidatı almadığı veya o işyerinde 
Sendika mutemedi olmadığı takdirde, üye aidatı, Sendikaya bizzat yatırmaya ve posta ile göndermeye mecburdur. 


MM 


Madde 9 — Üye aidatını en geç, takip eden ilk 
ayın hitamına kadar, 8 inci maddeye göre ödemekle 
mükelleftir. Aksi halde, bu tüzük hükümlerince şart 
olarak istenilen kıdem müddeti içerisinde üye aidatını 
tamamen ödemiş olsa bile, aidat ödemelerinde, bu maddenin ilk fıkra hükmüne aykırı hareket etmişse, üyeliği 
bâki olmakla beraber, hiç bir surette yardım yapılmaz. 


Madde 10 — Bu tüzüğün diğer kısımlarında hilâ-? 
fına hüküm olmadıkça ve meşru mazeret olmayan hallerde, yardım gereken hâdisenin vukuu tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde, yardım için Sendikaya gerekli müracaatın yapılmadığı hallerde, hak 
zail olur ve yardım yapılmaz. 


Madde 11 — Bu tüzükte tesbit edilmiş bulunan 
hususlar dışında hiç bir surette yardım yapılamaz ve 
borç verilemez. 


Madde 12 — Bu tüzükte tesbit edilmiş olup, yardım yapılması gereken hususlar için üyeye, mevcut veya yeniden ihdas edilecek kanunlar ile hususi mahiyette yapılan tüzükler ve talimatnameler gereğince, İşçi 
Sigortaları Kurumundan veya işyerinden veya buna 
benzer yerlerden ödeme yapılıyorsa, bu tüzük hükümlerince tesbit edilmiş bulunan yardımlar yüzde elli olarak ödenir. 
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Madde 13 — Üye, hastalık veya buna benzer meşru mazeret dolayısiyle çalışmadığı müddetler için aidat = 
ödemeye mecbur tutulamaz. Ancak bu takdirde, hastalk dolayısiyle aidat ödenmeyen zamanlar kıdemden sa- Ni 
yılır. Diğer hallerde ise sayılmaz: 
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